
NAAR DE KERK

WAT 
KOST DAT
EIGENLIJK?

Kosten per week: € 38.750,-D
it
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ar 6 PREDIKANTEN | 2 KERKELIJK WERKERS
19 OVERIGE BETAALDE MEDEWERKERS
JAARLIJKSE KOSTEN: € 1.100.000,-

6 KERKEN | 6 PASTORIEËN
1 KERKELIJK CENTRUM
JAARLIJKSE KOSTEN: € 585.000,-

OVERIGE KOSTEN ALS KERKELIJKE ACTIVITEITEN, 
BEHEER, ADMINISTRATIE, BIJDRAGE PKN, ETC.
JAARLIJKSE KOSTEN: € 330.000,-

€ 2.015.000,-

Dit geeft een realistisch beeld van wat de dienst aan God jaarlijks betekent 
in financieel opzicht. Daarom de Actie Kerkbalans. Een bijzonder belangrijke 
actie, omdat Hervormd Ede voor maar liefst twee derde afhankelijk is van 
wat u als gever schenkt aan deze actie.

IK GEEF TOCH ELKE WEEK

AAN DE COLLECTEZAK?

Daar zijn we u bijzonder erkentelijk voor! Maar, met 

de opbrengst vanuit de collecten gaan we het helaas 

niet redden. Daarom doen we met deze actie een 

beroep op uw vrijgevigheid. Vriendelijk vragen wij 

u of u kunt doneren naar draagkracht. Daar zijn 

geen harde regels voor. We beseffen dat de een 

meer kan doneren dan de ander. Maar juist deze 

gezamenlijkheid vormt ons als gemeente.

SCHENKEN IS EEN 
PERSOONLIJKE ZAAK
Als we de totale kosten uit willen drukken in een  
bedrag per toezegging komen we uit op € 650,- per jaar. 
Dit bedrag is niet in beton gegoten en hier kunt u uiteraard 
van afwijken, afhankelijk van uw situatie. Gaat het u goed? 
Wees dan ruimhartig. U maakt dan ook de kerkgang  
mogelijk van iemand die minder te besteden heeft.

Waarom
geven aan
de kerk?

Een veelgehoord misverstand is dat de kerk ‘veel geld’ zou hebben. 
Het klopt dat de kerk soms legaten ontvangt, bijvoorbeeld na overlijden. 
Dit is echter ‘bestemd’ geld wat niet gebruikt kan worden voor de regu-
liere exploitatie. Met deze Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan het in 
stand houden van de kerkgang. Belangrijk, want wij beschikken niet over 
financiële reserves. Tot op heden zijn wij gelukkig elk jaar blij verrast door 
de gulheid van de gemeenteleden. Wat zou het waardevol zijn als we ook 
dit jaar op u mogen rekenen.

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
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Misschien komen de koningen der aarde nog niet massaal hun 
geschenken brengen. Maar veel mensen schenken nu al wel van 
hun vermogen aan de kerk. Daarom wordt u opnieuw opgeroepen 
een bijdrage, een geschenk, te geven aan de Arkgemeenschap in 
Ede/Veldhuizen. Samen houden we het verlangen vol, blijven we 
Gods toekomst verwachten en bemoedigen we elkaar met zijn 
beloften. Het nieuwe Jeruzalem komt. De vrede komt. Jezus komt.

De kerk is uw geschenk vandaag meer dan waard. Nee, de straten 
zijn nog niet van goud en de poorten nog niet één en al schittering. 
Maar met uw bijdrage kan de gemeente wel hier en daar al iets 
laten schitteren. Met elkaar dragen we bij aan een gemeenschap 
die blijft liefhebben, hopen op en geloven in een gouden en 
schitterende toekomst. Het hemels Jeruzalem. 

Namens Hervormde Gemeente De Ark,
ds. Davy Hoolwerf
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DE KONINGEN VAN DE WERELD ZULLEN GESCHENKEN 
NAAR DE STAD (JERUZALEM) BRENGEN.

OPENBARING 21: 24B 

De Ark het nieuwe Jeruzalem? Nee. Zover zijn we nog niet.
Het hemelse Jeruzalem is nog niet neergedaald op de aarde. 
In het laatste bijbelboek, Openbaring, wordt die stad prachtig 
omschreven: open, veilig, licht, vol vrede en liefde. Poorten van 
edelsteen en diamant, straten van goud. Alles in optima forma. 
Het heeft een grote aantrekkingskracht.

De koningen van de wereld komen er geschenken brengen. 
Dan komen niet alleen de wijzen uit het oosten, maar koningen 
uit het oosten, noorden, zuiden en westen. Een stad om naar te 
verlangen. Om naar uit te zien. Wie erover leest of droomt, 
beseft: nee, wij zijn er nog niet.

De kerk hier en nu is er slechts 
een klein afschijnsel van. Een 
gebrekkige voordruk. Een ruwe 
schets. Maar wel een schets waarin 
we al iets van dat hemelse mogen 
laten zien. Binnen onze ‘poorten’ 
kunnen mensen vrede en rust 
vinden voor hun ziel. De vele 
jongeren binnen De Ark laten het 
bruisen op de ‘pleinen’. De liturgie 
neemt in zang en muziek iets van 
de hemelklanken over. De beloften 
in de woordverkondiging geven 
hoop en doen leven. Hopelijk heeft 
het ook zijn aantrekkingskracht op 
de mensen.


